
MEEUWEN BOSLOOP SCHOORL

Na een nacht van felle regenbuien en een aantrekkende stevige bries hielden 
de Meeuwen hun hart vast voor de aanstaande achtste wedstrijd van de 
Meeuwencompetitie 2024-2025: De bosloop in Schoorl.
Men verheugde zich ondanks het meteorologische onheil wel op deze loop; 
voor het eerst in vijf jaar tijd streken de Meeuwen neer in hun geliefde Schoorl.
Na afloop werden de Meeuwen ook overmand door emoties. Het varieerde 
van opluchting, blijdschap tot frustratie en zelfs woede. Maar daarover later 
meer.
Vooraf zijn de Meeuwen druk met tactische besprekingen. Yoran van Oort ging 
zonder spanning de wedstrijd in, Natasja Steur vond het ‘jammer’ dat Yoran er 
was (directe concurrent) en in de top van het klassement was dat zandstrooien 
niet anders. Michiel Oussoren klaagde over weinig nachtrust, maar achteraf 
was het hazenslaapje misschien wel voldoende gebleken...
Met nog een minuut voor de start vertelde de starter nog leuk dat we nog alle 
tijd hadden. Resultaat: Meeuwen in ruststand. Plotseling riep de starter: ‘Ja, ga 
maar’. Resultaat: Meeuwen in verwarring. En toen gingen ze. De top drie met 
mouwloze shirts, wat toch wel een gedurfde keus was gezien de snijdende 
wind. Thijs Mossel, heer en meester dit jaar in crosswedstrijden, 
wegwedstrijden en... ja eigenlijk alle wedstrijden, vergrootte het gapende gat 
naar de andere lopers. Joost Zaunbrecher en Michiel, aan elkaar gewaagd in de
openingskilometers, zagen Thijs weer stijlvol met voorfietser ervoor uit het 
zicht verdwijnen. Maar toen, halverwege de wedstrijd, kwam er een discutabel 
punt. Tot dan waren de te nemen route keurig aangegeven, maar nu stonden 
er drie borden die naar elkaar wezen. Michiel, Joost en twee andere niet-
Meeuwen besloten toch maar rechtdoor te lopen. En toen kwam, na enkele 
honderden meters ineens van rechts een voorfietser met een niet zo stijlvolle, 
maar furieuze Thijs Mossel erachter. ‘Jullie snijden af!’. Na deze onbedoelde 
neutralisatie was Thijs nog gemotiveerder, zeker toen Michiel er als een haas 
achteraan ging. Voor Joost was dit helaas de nekslag. Thijs kwam als glorieuze 
en volstrekt terechte winnaar over de streep. Een niet-Meeuw wist zich er nog 
achter te nestelen, maar Michiel was niet ver daarachter. Joost werd derde, 
met Remco Kes als vierde. Helaas was deze vergissing met de route niet tot 
twee (sullige) Meeuwen beperkt gebleven. Een groep met Sander Collet, 
Jeroen Lautenschütz, John Buikman en Martien de Graaf, en twee niet-
Meeuwen liepen ook averij op door verwarrende bewegwijzering. Lachende 
zesde in dit geval werd Ed Steur, die achter een eveneens furieuze Sander die 
Ed tweemaal heeft moeten inhalen zich voor de rest van de groep zag finishen. 
Ook Henry Kwakman en Frank Bond profiteerden. Jeroen finishte als negende, 



met daarachter John en Enno Veerman. Petra Lautenschütz-Vink kwam als 
eerste dame als 12e over de streep. Martien kwam in een eindsprint terecht 
met Timo Laagland, de debutant die elke week wel beter lijkt te lopen. De 
ervaring van Martien maakte dat deze de eindsprint nog won voor de 
koprollende Timo. Kwam het door een elleboogje? We zullen het nooit weten.
Overigens waren er in de achterhoede ook al moeilijkheden met de route. Een 
of andere grapjas had schijnbaar voor de wedstrijd drie pijlbordjes omgedraaid,
waardoor Jan en alleman de verkeerde kant op werd gestuurd. Ronald Heijeler, 
de eerdergenoemde Yoran en Natasja en Theo Mossel sloten samen met twee 
niet-Meeuwen een verbond om zo goed en kwaad als het ging toch ongeveer 
op 10,5 km uit te komen en ook weer bij de finish. Dat ging aardig en 
gemoedelijk, maar helaas besloot Ronald 200 meter voor de finish dat het 
verbond voorbij was en zette de sprint in. 
Er werd nog lang over deze wedstrijd nagepraat, en na ampel juryberaad is 
besloten deze uitslag te laten staan. 
Ondanks alle commotie was het wel een prachtige droge hardloop-ochtend in 
de bossen van Schoorl. 
De Meeuwen wensen u fijne kerstdagen en een zalig Nieuwjaar. 
5 januari gaat de competitie weer verder, met een duin- en bosloop in 
Castricum.
Graag tot dan!

Joost Zaunbrecher


